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Trận chiến Ia Drang 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ia_D
rang} 

 

 
Thiếu Tá Steven M. Leonard (?-?), Lục Quân 
Hoa Kỳ {https://thestrategybridge.org/former-
featured-contributors/steven-m-leonard} 
{http://www.almc.army.mil/alog/issues/MarA
pr06/ia_drang_spprt.html} 

 
Hầu hết các câu hỏi đặt ra cho ngành Tiếp Vận ngày nay bắt nguồn từ thập niên 1960, trong thời 
gian thử nghiệm việc thành lập Sư Đoàn 11 “Tấn Công bằng đường Hàng Không” (Air Assault - 
Không Kỵ), và vụ khai quang lập căn cứ (tiếp vận, yểm trợ) nơi rặng núi Chu Prong trong tỉnh 
Pleiku, miền nam Việt Nam. Quan niệm về một đơn vị yểm trợ tiền tuyến (cận phòng) đã được 
phác họa ra trong thời gian đó, quan niệm về một căn cứ “Không Yểm” cho chiến trường, nằm 
trong cơ cấu tổ chức một sư đoàn “Xuất Xắc” của Lục Quân. Ngày nay, đơn vị yểm trợ “Không 
Yểm” đó được nâng cấp lên tiểu đoàn yểm trợ. Các sĩ quan cao cấp ngành Tiếp Vận nhận ra được 
những điều căn bản trong việc yểm trợ, sẽ phát triển thêm quan niệm về “Không Yểm”. 
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Không Kỵ, Quân Lực Hoa Kỳ 
{http://www.almc.army.mil/alog/issues/MarA
pr06/ia_drang_spprt.html} 

 
Không Yểm, Quân Lực Hoa Kỳ 
{http://www.almc.army.mil/alog/issues/MarA
pr06/ia_drang_spprt.html} 

 
Thử Nghiệm Quán Niệm về Di Động Bằng đường Hàng Không 
 
Khi Tổng Thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson tuyên bố việc đưa một sư đoàn “Không Vận” sang 
Việt Nam tham chiến ngày 28 tháng Bẩy năm 1965, đó chính là Đệ Nhất Sư Đoàn Kỵ Binh Không 
Vận (sư đoàn 1 Không Kỵ), mới thành lập với quan niệm chiến đấu không yểm. Đó là một quan 
niệm “cách mạng” được tướng James M. Gavin đưa ra lần đầu tiên trong nguyệt san Thiết Giáp 
Binh, phát hành trong tháng 11-12 năm 1957, “Quan Niệm về một loại chiến tranh Không Yểm”. 
Lý thuyết này đã được phát triển dựa vào phương tiện trực thăng vận, đưa quân tác chiến qua 
những khu vực địa thế khó khăn, hiểm trở, đã gia tăng tốc độ việc đưa quân, vũ khí, đạn dược, đồ 
tiếp vận vào chiến trường. Tướng Gavin tin rằng, không yểm đã biến bãi chiến trường “hai chiều” 
thành “ba chiều” (thêm đường hàng không), sẽ biến thành cơn ác mộng cho các cấp chỉ huy của 
đối phương. 
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Lyndon B. Johnson (1908-1973), Tổng Thống 
Hoa Kỳ thứ 36 (1963-1969) 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_
Lyndon_B._Johnson} 

 
Trung Tướng James M. Gavin (1907-1990), 
Lục Quân Hoa Kỳ 
{https://en.wikipedia.org/wiki/James_M._Gav
in} 

 
Ngày 15 tháng Hai năm 1963, Lục Quân Hoa Kỳ thành lập sư đoàn 11 Tấn Công bằng 

đường Hàng Không (Air Assault) trong căn cứ Fort Benning, tiểu bang Georgia, để thử nghiệm về 
khả năng không yêm. Dưới quyền chỉ huy của Chuẩn Tướng Harry W.O. Kinnard, sư đoàn thành 
lập một đơn vị không yểm để gia tăng khả năng di động, và nhiều đơn vị pháo binh. Gia tăng hỏa 
lực yểm trợ cận phòng. Người Hoa Kỳ “Thử nghiệm, phát triển, thử nghiệm, rồi đánh giá kêt qủa” 
trong việc huấn luyện, thay đổi cơ cấu tổ chức của sư đoàn 11 “Tấn Công bằng đường Hàng 
Không”. 
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Chuẩn Tướng Harry W.O. Kinnard (1915-
2009), Lục Quân Hoa Kỳ 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Kinnard
} 

 
Fort Benning, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ 
{https://www.dvidshub.net/image/6085570/fo
rt-benning-host-infantry-week-competition-
showcasing-ground-combat-skills} 

 
Không có gì ngạc nhiên, sự thành lập sư đoàn “Tấn Công bằng đường Hàng Không” là một 

thay đổi lớn trong lịch sử ngành yểm trợ tiếp vận cho các đơn vị tác chiến. Một trong những thay 
đổi lớn (cách mạng) trong cơ cấu tổ chức của sư đoàn (11) là Bộ Chỉ Huy Yểm Trợ Sư Đoàn {cơ 
hữu – DIvision Support COMmand (DISCOM)} bắt đầu thành lập các đơn vị yểm trợ trực thuộc, 
có khả năng yểm trợ tiếp cận cho các đơn vị tác chiến cơ hữu của sư đoàn nhanh chóng. Đơn vị 
Yểm Trợ Tiếp Cận {Forward Support Element (FSE) - Tiền Phương} của DISCOM phải có khả 
năng yểm trợ đa dạng (nhiều đơn vị khác nhau) gom lại từ bốn tiểu đoàn yểm trợ của sư đoàn: tiểu 
đoàn 15 Quân Y, tiểu đoàn 27 Bảo Trì, tiểu đoàn 15 Yểm Trợ và Dịch Vụ, tiểu đoàn 15 Chuyển 
Vận (bảo trì phi cơ, máy bay). 
 

Viên sĩ quan chỉ huy đơn vị Yểm Trợ Tiếp Cận (FSE) được tuyển chọn, chỉ huy các đơn 
vị trực thuộc: trung đội tiếp liệu, ban bảo trì, đại đội Quân Y với khả năng tản thương (có thể trực 
thăng, hay xe cộ). Một ban “Tử Tuất” lấy ra từ trung đội tiếp liệu, và dịch vụ. 
 
Qua Việt Nam 
 

Qua nhiều tháng huấn luyện cam go, chuẩn bị, sư đoàn 11 Tấn Công bằng đường Hàng 
Không (Air Assault) đã được thử nghiệm nhiều lần theo quan niệm Không Vận của Tướng Gavin. 
Ngày 16 tháng Sáu năm 1965, Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert S. McNamara chính thức tuyên bố 
việc thành lâp một sư đoàn “Không Vận” Lục Quân Hoa Kỳ, đặt tên là Đệ Nhất Sư Đoàn Không 
Kỵ (1st Cavalry Division). Đại Tá Timothy W. Brown, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn, sẽ 
đưa lữ đoàn sang Việt Nam đầu tiên khi sư đoàn được lệnh lên đường qua Việt Nam tham chiến. 
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Robert S. McNamara (1916-2009), Bộ Trưởng 
Quốc Phòng Hoa Kỳ 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_McNa
mara} 

 

 
Kênh Đào Panama, Panama, Trung Mỹ 
{https://www.britannica.com/topic/Panama-
Canal/Locks} 

 
“Ngày hôm nay, tôi ra lệnh đưa sang Việt Nam sư đoàn Không Vận (1st Cavalry Division)” 

Tổng Thống Hoa Kỳ tuyên bố một cách đơn giản. Ngày 16 tháng Tám, sư đoàn 1 Không Kỵ di 
chuyển bằng tầu từ Charleston, South Carolina. Cùng ngày, đơn vị cuối cùng thuộc trung đoàn 66 
chính quy Bắc Việt bắt đầu rời căn cứ ở Thanh Hóa di chuyển dọc theo đường mòn HCM vào 
miền Nam Việt Nam. Đối với người Hoa Kỳ (sư đoàn 1 Cavalry), chuyến hải hành của họ xuống 
phía nam Mỹ châu, băng qua kênh đào Panama, rồi Thái Bình Dương kéo dài gần một tháng. Quân 
trung đoàn 66 chính quy Bắc Việt lội bộ 800 cây số đường rừng, vượt Trường Sơn, băng qua đất 
Lào, Miên, vào vùng cao nguyên Trung phần, miền Nam Việt Nam. Họ mất hai tháng trên đường 
HCM khi vào đến khu vực hành quân. Định mệnh đẩy đưa hai đơn vị Hoa Kỳ, Quân Đội Nhân 
Dân gặp nhau trong khu vực thung lũng sông Ia Drang. 
 

Lữ đoàn 3, sư đoàn 1 Không Kỵ dưới quyền Đại Tá Brown (phần trên), lên tầu Hải Quân 
Hoa Kỳ {United States Naval Ship (USNS)} Maurice Rose cập bến cảng Qui Nhơn trong giữa 



 
 

 

LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN & HẬU DUỆ 
QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 

DALLAS-FORT WORTH, TEXAS, USA & VÙNG PHỤ CẬN 
2512 Centaurus Drive, Garland, Texas 75044, USA 

(469) 776-4652 
vhieu5945@gmail.com 

 

 
 

 
Page 7 of 17 

 

tháng Chín. Lữ đoàn này phá một khoảng rừng rộng lớn, thiết lập căn cứ nơi hướng bắc làng An 
Khê, cách thành phố cảng Qui Nhơn 68 cây số về hướng tây, trên quốc lộ 19 (đi Pleiku). 
 
 

 
United States Naval Ship (USNS) Maurice 
Rose, Hải Quân Hoa Kỳ 
{https://www.navsource.net/archives/09/22/0
92212603.jpg} 
 

 
Hải cảng Qui Nhơn, Việt Nam Cộng Hòa 
{https://www.facebook.com/groups/2266998
90185999/posts/406452198877433/} 

 

 
Trung Tướng Harold G. Moore (1922-2017), 
Lục Quân Hoa Kỳ 
{https://vi.wikipedia.org/wiki/Harold_G._Mo
ore} 

 
Ngày 1 tháng Mười Một, các toán quân tiền phương trung đoàn 66, băng qua biên giới vào 

lãnh thổ miền Nam Việt Nam, theo đường mòn đến thung lũng Ia Drang. Trong khi đó, một đơn 
vị tuần tiễu sư đoàn 1 Không Kỵ lục soát, tìm thấy một bệnh xá dã chiến của trung đoàn 33 chính 
quy Bắc Việt cách Pleime 8 dặm về hướng tây. Quân đội Bắc Việt phản công dữ dội, sau đó rút 
lui khi lữ đoàn 3, sư đoàn 1 Không Kỵ được không vận từ An Khê lên Pleiku tăng viện với nhiệm 
vụ truy lùng và tiêu diệt. Tiểu đoàn 1/7 dưới quyền Trung Tá Harold G. “Hal” Moore không gặp 
kháng cự, địch đã rút qua bên kia biên giới, chỉ còn lại những người Thượng hiền hòa. Ngày 12 
thnág Mười Một, Chuẩn Tướng Richard T. Knowles tư lệnh phó sư đoàn 1 Không Kỵ, ra lệnh cho 
Trung Tá Moore, tấn công bằng trực thăng vận (air assault) vào một khu vực tình nghi có binh 
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trạm của địch trong rặng núi Chu Prong, phiá trên thung lũng Ia Drang. Sau này Tướng Knowles 
nói rằng, ông ta ra lệnh tấn công dựa theo linh tính, và tin tức tình báo không chắc chắn. 
 
 

 
Trung Tướng Richard T. Knowles (1916-
2013), Lục Quân Hoa Kỳ 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_T._Kn
owles} 

 

 
LZ X-Ray, Thung Lũng Ia Drang, Việt Nam 
Cộng Hòa 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ia_D
rang} 

 
Trong Cơn Bão Lửa 
 

Rặng núi Chu Prong bao che khu vực thung lũng Ia Drang, nhô lên cao khỏi thung lũng 
khoảng 500 thước, kéo dài về hướng tây qua đất Cambodia. Dưới chân rặng núi là khoảng đất 
trống, không có cây cao, làm bãi đáp trực thăng rất lý tưởng cho tiểu đoàn 1/7 của Trung Tá Moore. 
Bãi đáp được đặt tên là X-Ray (LZ X-Ray) để mờ trận tấn công vào bên trong thung lũng Ia Drang. 
Khu vực bãi đáp rộng lớn, không có cây cao, có thế đáp xuống 8 trực thăng theo đội hình xuống 
cùng lúc. Điều Trung Tá Moore chưa biết, trung đoàn 66 chính quy Bắc Việt, có tiểu đoàn 9 bố trí 
nơi hướng tây nam bãi đáp X-Ray chưa đến 500 m, tiểu đoàn 7 đóng trên một sườn đồi phiá trên 
bãi đáp trực thăng, và tiểu đoàn 8 đóng quân bên ngoài thung lũng Ia Drang hướng đông bắc. Phần 
còn lại của trung đoàn 33 (đụng trận trước đó mấy hôm) đóng quân nơi hướng đông rặng Chu 
Prong nhìn xuống bãi đáp X-Ray. 
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Trong buổi sáng sớm ngày 14 tháng Mười Một, khi Trung Tá Moore chuẩn bị tiểu đoàn để 

tiến công vào bãi đáp X-Ray. Trực thăng CH-47 Chinook đưa đại đội A (Alpha) cùng với pháo 
đội C (Charlie) tiểu đoàn 1/21 Pháo Binh vào bãi đáp cách X-Ray 8 cây số hướng đông bắc, có tên 
là bãi đáp Falcon (LZ Falcon). Một phần trong chiến thuật nghi binh (đánh lạc hướng), mười hai 
(12) khẩu đại bác 105 ly sẽ khai hỏa chừng 8 phút, bắn vào hai bãi đáp khác Tango (LZ T) và 
Yankee (LX Y). Tiếp theo là bãi đáp X-Ray và khu vực lân cận. Các khẩu đại bác Hoa Kỳ nhả đạn 
chừng 20 phút trên bãi đáp X-Ray rồi ngừng bắn, nhường chỗ cho pháo đội C (Charlie) tiểu đoàn 
2/20 Pháo Binh (Không Pháo Hỏa Tiễn – Arial Rocket Artillery) bắn xung quanh mục tiêu (bãi 
đáp trực thăng X-Ray), cuối cùng đến phiên các trực thăng võ trang vào “tiêu hủy mục tiêu”. 
 
 

 
CH-47 Chinook, Lục Quân Hoa Kỳ 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_CH-
47_Chinook} 

 

 
105 ly, Lục Quân Hoa Kỳ 
{https://en.wikipedia.org/wiki/M101_howitzer
} 

 
Sau 13 phút cất cánh từ Pleime, tám chiếc trực thăng chở quân UH-1 Huey đợt đầu đáp 

xuống bãi đáp X-Ray, trong khi các xạ thủ đại liên M-60 nơi cửa trực thăng bắn phũ đầu liên tục 
vào các thân cây cao xung quanh bãi đáp. Đồng hồ lúc đó chỉ 10:48 phút, một buổi sáng yên tĩnh, 
Trung Tá Moore, tiểu đoàn trưởng 1/7 sư đoàn 1st Cav Hoa Kỳ là người đầu tiên đặt chân xuống 
bãi đáp X-Ray. It phút sau, tám trực thăng UH-1 đổ quân đợt hai trên bãi đáp X-Ray. 
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UH-1 Huey, Lục Quân Hoa Kỳ 
{https://www.army.mil/article/281353/it_was
nt_just_napalm_a_tale_of_the_huey_and_cob
ra_in_vietnam} 

 
M-60, Lục Quân Hoa Kỳ 
{https://www.thearmorylife.com/taking-the-
pig-for-a-walk-history-of-the-m60/} 

 
 Đúng 11:20, đại đội B (Bravo), tiểu đoàn 1/7 báo cáo bắt sống một tù binh. Sĩ quan ban 2 
(An Ninh, Tình Báo) của Trung Tá Moore thẩm vấn người tù binh, được biết anh ta đào ngũ. Điều 
người Hoa Kỳ muốn biết, vị trí đóng quân trong khu vực và độ lớn đơn vị của địch. Qua người 
thông ngôn, tù binh Bắc Việt cho biết, ba tiểu đoàn lính Bắc Việt đang hiện diện trong rặng núi, 
và họ sẵn sàng chiến đấu với người Hoa Kỳ. Ba tiểu đoàn chính quy Bắc Việt, quân số khoảng 
1600 người, Trung Tá Moore có 160 quân trong bãi đáp X-Ray. 
 
 Như vậy quân số đơn vị Bắc Việt đông gấo 10 lần người Hoa Kỳ, cũng vì vậy thay vì áp 
dụng chiến thuật “Lùng và Diệt”, nhiệm vụ của đơn vị Hoa Kỳ trở nên chiến đấu để sống sót. Đại 
đội B chạm súng với địch lúc 12:45, đâm thẳng vào đơn vị tấn công Bắc Việt, sau khi băng qua 
một giòng suối cạn hướng tây bắc bãi đáp trực thăng. Trong khi tìm cách yểm trợ cạnh sườn trung 
đội 1, Thiếu Úy Henry Herrick chỉ huy trung đội 2 di chuyển tách ra khỏi đại đội, đuổi theo một 
toán quân Bắc Việt. Trong vòng vài phút, quân đội Bắc Việt nổ súng vang dội đàn áp trung đội 2, 
trung đội của Thiếu Úy Herrick kẹt cứng, không ngóc đầu lên được. 
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Second Lieutenant Henry T. Herrick (1941-
1965), Lục Quân Hoa Kỳ 
{https://www.honorstates.org/index.php?id=2
77894} 

 
Tuyến phòng thủ xung quanh bãi đáp trực 
thăng LZ X-Ray 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ia_D
rang#/media/File:Ia_Drang_X-
ray_perimeter_situation_14._november.jpg} 

 
 Hợp đoàn trực thăng UH-1 chở quân đưa vào bãi đáp X-Ray đợt ba (mỗi đợt khoảng 80 
quân nhân Hoa Kỳ) lúc 13:30, quân đội Bắc Việt gia tăng cường độ tân công. Trinh sát của địch 
lợi dụng cỏ tranh mọc cao đến đầu người (cỏ voi), tiến sát vào vòng đai bãi đáp. Với quân số của 
ba trung đội, Trung Tá Moore ra lệnh giữ vững tuyến phòng thủ xung quanh bãi đáp trực thăng, 
chống trả đợt tấn công của quân đội Bắc Việt. Trên chiếc trực thăng chỉ huy bao vùng có sĩ quan 
hành quân (ban 3), sĩ quan liên lạc Pháo Binh {Detachment Liaison Officer (DLO)}, Moore ra 
lệnh cho họ phối hợp hỏa lực yểm trợ, tập trung trên những ngọn đội thấp, rặng núi Chu Prong có 
sự hiện diện đơn vị địch, trước khi bắn dọn bãi xung quanh bãi đáp trực thăng. 
 
 Lúc đó, trong bãi đáp trực thăng X-Ray đầy khói thuốc súng như lớp mây bay thấp che 
phủ, gây khó khăn cho sĩ quan liên lạc pháo binh quan sát trận điạ, để chấm tọa độ chính xác cho 
Pháo Binh bắn yểm trợ. Trong bãi đáp Falcon, 12 khẩu đại bác 105 ly, pháo đội C (Charlie) tiều 
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đoàn 1/21 Pháo Binh bắn yểm trợ liên tục. Trong vòng 5 tiếng đồng hồ, họ bắn hơn 4000 qủa đạn 
105 ly với đầu đạn thuốc nổ mạnh yểm trợ quân bạn nơi bãi đáp X-Ray. 
 
Yểm Trợ 
 
 Đơn vị yểm trợ hỏa lực (FSE) thứ ba, yểm trợ cho lữ đoàn dưới quyền Đại Tá Brown (lữ 
đoàn 3) xuất phát từ căn cứ Không Quân của Lục Quân (Army Airfield) Holloway nơi hướng đông 
nam thành phố Pleiku, làm việc tận lực yểm trợ cho chiến trường X-Ray, tiếp tế đạn đại bác 105 
ly nơi bãi đáp Falcon … Đại Úy Joe Spencer, sĩ quan yêm trợ tiền phương, chỉ huy đơn vị FSE 
(yểm trợ hỏa lực), nhanh chóng thiết lập cầu không vận cho cả hai bãi đáp X-Ray và Falcon.  
 
 

 
Trận chiến Ia Drang 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ia_D
rang} 

 

 
Holloway Airfield, Pleiku, Việt Nam Cộng 
Hòa 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Hollow
ay} 
 

 
Holloway Airfield, Pleiku, Việt Nam Cộng 
Hòa 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Hollow
ay} 
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Holloway Airfield, Pleiku, Việt Nam Cộng 
Hòa 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Hollow
ay} 

 

 
Lieutenant Joe D. Spencer (1951-2020), Lục 
Quân Hoa Kỳ 
{https://www.facebook.com/BoxwellBrothers
FuneralDirectors/posts/joe-don-spencer-68-
of-amarillo-tx-died-tuesday-march-17-
2020memorial-services-
wi/3755359401171728/} 

 
 Theo đúng thủ tục được huấn luyện trong Fort Benning, Bộ Chỉ Huy Yểm Trợ Sư Đoàn 
(DISCOM) 1 Không Kỵ (1st Cavalry) bắt đầu di chuyển đạn dược trực tiếp từ đơn vị phụ thuộc từ 
Qui Nhơn ra đến đơn vị yểm trợ hỏa lực (FSE). Trung đội tiếp liệu FSE, tháo rỡ thùng đạn đại bác, 
cho vào từng kiện hàng cho pháo đội tác xạ pháo binh. Tiếp theo, trực thăng CH-47 Chinook sẽ 
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câu kiện hàng vào thẳng pháo đội nơi bãi đáp Falcon. Thả các kiện hàng đạn pháo binh càng gần 
các khẩu đội tác xạ càng tốt. 
 
 Thời gian làm việc rất cấp bách trong việc tiếp tế, phân phối đạn duợc. Nếu không có sự 
“giao hàng” trực tiếp từ Bộ Chỉ Huy Yểm Trợ Sư Đoàn (DISCOM) tới đơn vị yểm trợ hòa lực 
(FSE), rồi ra đến các khẩu đội đại bác, có lẽ tiểu đoàn 1/7 Không Kỵ (Tr/Tá Moore) đã bị quân đội 
Bắc Việt tràn ngập. 
 
 Mặc dầu với hỏa lực pháo binh yểm trợ mạnh mẽ cùng với không yểm, vẫn không chận 
đứng được sức tấn công của địch. Tuy nhiên, từ trên những ngọn đồi trong rặng Chu Prong tấn 
công xuống bãi đáp X-Ray, quân đội Bắc Việt đã phải trả giá đắt khi băng qua khu vực trống trải 
nơi chân núi vào bãi đáp trực thăng. 
 
 Trong khi đó, nơi bãi đáp X-Ray, nỗ lực cứu nguy trung đội 2 “thất lạc” dưới quyền Thiếu 
Úy Herrick vẫn chưa thành công. Trung Sĩ Ernie Savage lúc đó nắm quyền chỉ huy trung đội sau 
khi Th/Úy Herrick cùng Trung Sĩ Thường Vụ (trung đội phó) Carl Palmer tử trận. Lúc đó, trung 
đội 2 chỉ gom lại một nhóm người có thể đếm trên đầu ngón tay. Ernie Savage tổ chức tuyến phòng 
thủ qua đêm và gọi pháo binh bắn ngăn chận không cho địch tiến lại gần tuyến phòng thủ trung 
đội để tấn công. Khi những tia nắng buối sáng ngày 15 tháng Mười Một lên cao, từ trên phi cơ 
quan sát, phi công có thể nhìn thấy xác lính Bắc Việt chết rải rác xung quanh vị trí trung đội “thất 
lạc” tiểu đoàn 1/7 Không Kỵ (Cavalry). 
 
 

 
Trận chiến Ia Drang 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ia_D
rang} 
 

 

 
Giải tỏa bãi đáp trực thăng LZ X-Ray 
{https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ia_D
rang} 
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Trung Sĩ Ernie Savage (?-?), Lục Quân Hoa Kỳ 
{https://www.patriotspoint.org/news/battle-ia-
drang-valley-symposium-recalls-intense-
vietnam-war-fight} 

 

 
Trung Sĩ Carl L. Palmer (1925-1965), Lục 
Quân Hoa Kỳ 
{https://www.findagrave.com/memorial/8846
269/carl_lee-palmer} 

 
 Đúng 6:40 phút sáng, Trung Tá Moore cùng ban tham mưu chuẩn bị kế hoạch cứu trung 
đội “thất lạc”. Trong khi đó, tiểu đoàn 7 trung đoàn 66 Bắc Việt mở trận tấn công lớn dọc theo 
phòng tuyến hướng nam bãi đáp X-Ray. Một lần nữa, hỏa lực phi pháo yểm trợ của quân đội Hoa 
Kỳ phá vỡ đợt tấn công của địch. Sĩ quan liên lạc pháo binh tiểu đoàn 1/21 Pháo Binh làm việc 
với lữ đoàn 3 Không Kỵ, tử trên trực thăng chỉ huy của Đại Tá Brown, bay bao vùng trên không 
phận bãi đáp trực thăng, đã điều khiển pháo binh bắn sát phòng tuyến tiểu đoàn 1/7 Kỵ Binh, nhiều 
lần làm sĩ quan tiền sát pháo binh {Detachment Liaison Officer (DLO)} ở dưới hốt hoảng. 
 
 Đến 9:00 giờ sáng, trận tấn công của quân đội Bắc Việt (trung đoàn 66) đã bị đẩy lui, hợp 
đoàn trực thăng chở quân tiếp viện đáp xuống phía đông bãi đáp X-Ray. Đại Tá Brown, lữ đoàn 
trưởng lữ đoàn 3 Không Kỵ, lập thêm một căn cứ hỏa lực thứ hai nơi bãi đáp Columbus, cách X-
Ray 5 cây số theo hướng đông bắc. Như vậy, lữ đoàn 3 Không Kỵ có hai pháo đội 105 ly yểm trợ 
hỏa lực cho tiểu đoàn 1/7 Không Kỵ của Trung Tá Moore. Sau buổi trưa, Trung Tá Robert Tully 
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tiểu đoàn 2/5 Không Kỵ vào đến bãi đáp X-Ray tiếp viện cho tiểu đoàn của Moore (1/7). Tiểu 
đoàn 2/5 được trực thăng đưa vào bãi đáp Victor cách X-Ray 3.5 cây số về hướng đông nam, rồi 
băng rừng đến X-Ray. 
 
 

 
Trung Tá Robert B. Tully (?-?), Lục Quân Hoa 
Kỳ 
{https://valor.militarytimes.com/recipient/reci
pient-500520/} 

 

 
Trung Tá Robert A. McDade (1922-2009), Lục 
Quân Hoa Kỳ 
{https://www.facebook.com/groups/3768601
32014737/posts/833252496375496/} 

 
Hai vị tiểu đoàn trưởng Moore và Tully tức khắc gom quân đi tìm trung đội “thất lạc”. Đến 15:00 
giờ, họ được đưa về bãi đáp X-Ray an toàn. Trung sĩ Ernie Savage được ân thưởng huy chương 
Thập Tự Ngoại Hạng (Distinguished Service Cross (DSC)).  
 
 Đến 10:00 sáng hôm sau, trận tấn công bãi đáp X-Ray coi như kết thúc. Đơn vị tiền phương 
tiểu đoàn 2/7 Không Kỹ dưới quyền Trung Tá Robert McDade vào đến bãi đáp X-Ray thay cho 
tiểu đoàn 1/7. Hợp đoàn trực thăng Huey, Chinook vào bốc tiểu đoàn 1/7 đưa về hậu cứ nghỉ ngơi. 
Hai ngày sau khi vào đến bãi đáp X-Ray, trong thung lũng Ia Drang (Trận Ia Drang), Trung Tá



 
 

 

LIÊN HỘI CỰU QUÂN NHÂN & HẬU DUỆ 
QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 

DALLAS-FORT WORTH, TEXAS, USA & VÙNG PHỤ CẬN 
2512 Centaurus Drive, Garland, Texas 75044, USA 

(469) 776-4652 
vhieu5945@gmail.com 

 

 
 

 
Liên Hội Trưởng (HT) 
Vũ Đình Hiếu 
Biệt Động Quân 
(469) 776-4652 
vhieu5945@gmail.com 

Liên Hội Phó Nội Vụ 
Nguyễn Ngọc Quý 
Nha Kỹ Thuật Dallas-Fort Worth 
(714) 468-4924 
72quynguyen@gmail.com 

Liên Hội Phó Ngoại Vụ/Tổng 
Thư Ký/Thủ Quỹ 
Hà Mạnh Chí (hậu duệ) 
Hội Gia Đình Hải Quân Trùng 
Dương Dallas-Fort Worth 
(214) 232-4826 
haiquantrungduong@yahoo.com 

Trưởng Ban Kế Hoạch/Văn 
Nghệ 
Nguyễn Văn Nở (Khóa 24) 
Hội Gia Đình Hải Quân Trùng 
Dương Dallas-Fort Worth 
(972) 816-4339 
nguyenno24@gmail.com 

Trưởng Ban Tiếp Tân/Trang 
Trí 
Nguyễn Toàn 
Nha Kỹ Thuật Dallas-Fort Worth 
(817) 729-4406 
nguyen.thomas@sbcglobal.net 

Nguyễn Ngọc Sơn 
(817) 504-6474 
nnsthuducdfw@yahoo.com 

Nguyễn Minh Quyền 
Gia Đình Mũ Đỏ Dallas-Fort 
Worth 
(832) 330-9540 
josephnguyen99@yahoo.com 

Lê Văn Lới 
Hội Quân Cảnh Dallas-Fort 
Worth 
(817) 213-7400 
hoiquancanhdfw@yahoo.com 

Page 17 of 17 
 

Hal Moore leo lên trực thăng, người quân nhân cuối cùng của tiểu đoàn 1/7 Không Kỵ rời bãi 
chiến trường. 
 
 

 
Thung Lũng Ia Drang, Việt Nam Cộng Hòa 
{https://billofrightsinstitute.org/essays/the-
vietnam-war-ia-drang-valley/} 

 

 
Trực thăng rời bãi chiến trường Ia Drang 
{https://cherrieswriter.com/2017/01/17/the-
fog-of-war-the-vietnamese-view-of-the-ia-
drang-battle/} 

 
Dallas, Texas, 12 March 2026 
Vũ Đình Hiếu, Liên Hội Trưởng (LHT), Liên Hội Cựu Quân Nhân & Hậu Duệ 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Dallas-Fort Worth, Texas, USA & 
Vùng Phụ Cận 
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